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Een hartelijke groet aan ieder die deze Nieuwsbrief leest. 

Zondag 10 maart 2024: morgendienst 9.30 uur 

Voorganger:   Dhr. J.P. Molenaar, Moordrecht    

Ouderling van dienst:  Esther Brouwer 

Organist:   Bas Vliegenthart   

Koster:    Hans Aleman 

Peuteroppas:   Mirjam en Twan Goudena 

Kinderkerk:   Alle basisschoolgroepen  

1e collecte:   Algemeen kerkwerk   

2e collecte:   PGO / Bloemencommissie  

Deze zondag  is er weer een kerkdienst “beetje anders”. Het thema is “Ga mee!”. De 

muzikale ondersteuning is door de band Miracles uit Linschoten.  

De liedkeuze is zeer divers: van Liedboek, Sela, Schrijvers voor gerechtigheid en 

Opwekking tot enkele popnummers. Een dienst voor alle generaties!  

De oudtestamentische lezing is uit Zacharia 8: 19-23, de nieuwtestamentische 

lezing is uit de brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 4: 1-7. Zacheria schrijft 

over het volk van God en dat andere volken zullen komen om de gunst van God af 

te smeken. Paulus schrijft over dat we kinderen van God zijn door Jezus Christus. 

Wat betekent dat in onze tijd dat je kind en daarmee dus erfgenaam van God bent? 

In de dienst gaan we daarover meer horen en erover zingen. De dienst is (zoals te 

verwachten) een beetje anders dan anders. Laat je/u verrassen!  

Kom jij, komt u ook?      Jan-Peter Molenaar, jongerenwerker 

STILTEWANDELING  (Veertigdagentijd activiteit) 

Na deze kerkdienst wordt je uitgenodigd om mee te gaan wandelen, in stilte.  

De deelnemers verzamelen zich in de Ontmoetingsruimte, waar we een kop koffie 

drinken. In de stiltewandeling nemen we de tijd om stil te staan bij de symboliek in 

de natuur/schepping om je te bezinnen op je eigen leven en om God te 

ontmoeten. Ook kunnen we in de stilte stilstaan bij het lijden van Jezus in deze 

veertigdagentijd om zo Hem te ontmoeten. De stiltewandeling is een vorm van 

meditatie waarbij je ontspant en geniet.  

 

Zondag 17 maart 2024: morgendienst 9.30 uur 

Voorganger:   Ds. J.H. Brederoo-Reitsma, IJsselstein 

Bijzonderheid:   Biddag, Koffie drinken 

 

Overige vieringen 

8-mrt 19.00 uur Weeksluiting Wulverhorst, ds. J. van den End 

8-mrt 19.15 uur O.K.K., meditatie in sacristie 

13-mrt 19.30 uur Biddag in HGO 

15-mrt 19.00 uur Weeksluiting Wulverhorst, pastor Huub Spaan 

15-mrt 19.15 uur O.K.K., meditatie in sacristie 



 

Gedicht bij de Veertigdagentijd  (Henk Jongerius)                                                                                                 

Wie aarde gaat bewerken 

leert met geduld 

de groeikracht op te merken 

die haar vervult. 

Bloemen en omzien naar elkaar 

Op 2 maart j.l. is op 83 jarige leeftijd overleden de heer Dirk Verwoerd uit Hekendorp. De laatste tijd 

verbleef hij in de Hanepraij in Gouda. De begrafenis op de Algemene Begraafplaats aan de Hekendorpse 

Buurt is op 7 maart om 13.30 uur. 

Correspondentieadres: Opweg 12, 3467PG Hekendorp. 

Na ruim 3 weken ziekenhuis is Piet van Doorn voor revalidatie verhuisd naar Careijn Weddestein, 

Utrechtsestraatweg 50, 3445 AS Woerden, kamer 4228 op de 2e etage. Wij hopen dat de behandelingen 

daar tot een goed herstel mogen leiden. 

In vreugde, pijn en verdriet, God die ons in alles ziet. 

Op 29 februari jl. is bij mw Piety Bakker, Zuid Linschoterkade 7, een kunstheup geplaatst. Zij is blij en 

dankbaar dat dit proces goed is verlopen en zal nu nog geruime tijd moeten revalideren 

De bloemen van vorige week zijn gebracht bij Bernhard en Alie de Wit, Hekendorperweg32A. 

De maandkaarten zijn gebracht bij mw S. Boulogne-v.d. Veen, mw M.L. van Dam-Slingerland, mw H.A. 

Stekelenburg-Mijnders, dhr J.B. Tesink en bij mw P.T. Bakker-de Jong, allen ter felicitatie met hun 

verjaardag in februari. 

Tevens werd er een felicitatiekaart gebracht naar de familie Graveland i.v.m. de geboorte van hun zoon 

Guus. 

Een kaart ter bemoediging, beterschap of medeleven werd gestuurd naar dhr en mw Koster-van 

Kempen, mw J. Griffioen-Griffioen, dhr P. van Doorn, ds Kees Burger, mw. P.T. Bakker-de Jong , mw J. 

Vellema-v.d. Ven, dhr A. Hulst en naar de bewoners van het hospice.  

Als welkom in onze gemeente werd een kaart gestuurd naar dhr M. Groen. 

Een condoleancekaart werd gestuurd naar de familie C. Scherpenzeel i.v.m. het overlijden van hun vader, 

schoonvader en opa. Tevens werd er een condoleancekaart gestuurd naar de familie van dhr D. 

Verwoerd. Er werd voor dhr Verwoerd een kaart ondertekend i.v.m. zijn verhuizing naar de Hanepraaij in 

Gouda maar voordat de kaart werd gepost bereikte ons het bericht dat hij was overleden, deze is dus 

vervangen. 

Alie en Bernhard de Wit vragen ons om het volgende op te nemen: 

Tijdens de niertransplantatie-periode hebben we heel veel kaarten, appjes, telefoontjes en bezoekjes 

ontvangen. We hebben dit bijzonder gewaardeerd en het echt ervaren als omzien naar ons. Ook de 

gesprekjes in de supermarkt en op straat voelden fijn. Tijdens een moeilijke periode was het echt een 

steuntje in de rug. Het gaat nu boven verwachting en ik ben volop aan het revalideren.         DANK ! 

 

Bloemschikking 10 maart 2024, zondag Laetare 

Lezen Jeremia 29:1-14 ‘Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’ (Jeremia 29:11).  

Een hoopvolle toekomst  

Vandaag is het een klein beetje Pasen. Het donkerpaars van boete en inkeer kleurt roze. We worden 

opgeroepen om ons te verheugen (laetare). Oordeel is niet Gods laatste maar voorlaatste woord. Zijn 

laatste woord is genade, Pasen! Jeremia beseft dit. Hij schrijft namens koning Sedekia van Juda via 

koning Nebukadnezar van Babel een brief aan de ballingen in Babel. Het evangelie is een publieke zaak. 

Koningen mogen ervan horen. Ballingschap is niet Gods laatste woord tot Israël maar het voorlaatste. 

Het laatste woord is: een hoopvolle toekomst! Voordat het zover is roept Jeremia het volk op om te 

bidden voor de stad en zich in te zetten voor haar welzijn. Een hoopvolle toekomst begint met gebed en 

inzet voor vrede en voorspoed voor de stad, zelfs voor Babel! 

Kernwoorden: hoop op vrede, gebed. 

-vervolg op blad 3- 

 



 

 

 

Schikking 

De bol is nog groener geworden, er is hoop. De bol staat met de opening naar boven. Een V-vorm 

(vredesteken) is gemaakt door takken van de bosbes te bundelen en te binden met een tulp tussen de 

V-vorm. De tulp symboliseert het gebed.  

 

2e collecte 17 maart, Kerk in Actie Zending Rwanda -Leerzame stripverhalen voor kinderen in Rwanda 

In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten 

maken leerzame stripverhalen voor kinderen, die ze via scholen en 

kerken verspreiden. De stripverhalen gaan over bijbelverhalen maar 

ook over allerlei thema's zoals gezondheid, voeding, christelijke 

normen en waarden. Kinderen gaan beter lezen, maar leren ook goed 

en kwaad, recht en onrecht onderscheiden. Ieder jaar wil men 3000 

nieuwe boeken verspreiden, waaronder steeds twee boeken over nieuwe onderwerpen. 

Via het programma Zending van Kerk in Actie steunt u de verspreiding van leerzame stripboeken onder 

Rwandese kinderen. Geef in deze 2e collecte op 17 maart 2024 of maak uw bijdrage over op NL 89 

ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Zending Rwanda. Zie voor verdere informatie de PGO-

website of de Ontmoeting van maart 2024 onder de rubriek commissies. 

 

Ontmoetingsestafette ! 

Wegens groot succes willen dit jaar opnieuw een Ontmoetingsestafette organiseren. Een laagdrempelige 

manier om elkaar (beter) te leren kennen.  

Het werkt als volgt: Iedereen die mee wil doen vult zijn/haar naam en een paar vragen in op een 

formulier. De aanmeldingen laten we in een koffertje rouleren. Degene die het koffertje thuis heeft haalt 

een envelop met aanmeldingsformulier eruit. Met degene die daarop staat wordt een ontmoeting 

geregeld. U bepaalt samen wat dat is. 

De aanmeldingsformulieren liggen in het welbekende koffertje in de hal van de kerk. U kunt uw 

ingevulde formulier direct inleveren of afgeven bij één van de diakenen. 

Vanaf de Pasen zal het koffertje op reis gaan en zullen de ontmoetingen worden afgesproken. 

We zien uit naar mooie ontmoetingen! 

 

 

 

Inzamelingsactie ! 

 

Op zondag 10 en 17 maart kunt u weer boodschappen inleveren voor de Voedselbank en Tjonkiefood. 

We doen deze actie twee keer per jaar met de gezamenlijke diaconieën. 

We hopen weer op een royale opbrengst! 

Alle houdbare producten zijn welkom en vooral onderstaande producten staan op het verlanglijstje op 

dit moment:  

- Ontbijtproducten (beschuit, crackers, muesli enz.) 

- Broodbeleg (chocoladepasta, pindakaas, honing of appelstroop) 

- Boter, Koffie (pak, cups en pads), Thee , Pasta, Mix bij de rijst/bami (nasi, kip kerrie enz.), 

   Vooral pastamix (voor spaghetti, macaroni) 

-Limonade (siroop/pakken) 

-Toiletpapier 
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Koffie en thee staan weer voor u klaar op vrijdagmorgen 8 maart a.s. 

Vanaf 10 uur op vrijdag 8 maart a.s. staat de koffie of de thee weer voor u klaar in zaal 1 van ons 

Zalencentrum. Uw gastvrouwen zullen dan zijn Hester Griffioen en Elly Vliegenthart. 

We zien u graag a.s. vrijdagmorgen in ons kerkgebouw! 

 

Kindertheater Onwijz speelt Stoere Bangeriken 

Op 27 maart speelt het christelijk Kindertheater Onwijz in de Ontmoetingskerk, 

Westsingel 2 in Oudewater de voorstelling ‘Stoere Bangeriken’, een avontuur van het 

vissersduo Piet en Hein. Deze stoere, maar soms ook bange, vissers gaan op zoek 

naar een bijzondere schat en daar hebben ze natuurlijk de hulp van de kinderen bij 

nodig.  

Door toneel, humor, spellen en veel interactie ontdekken kinderen, dat Jezus voor hen allemaal is 

gestorven en opgestaan. Of je nu stoer bent of soms bang, Jezus houdt ontzettend veel van alle 

kinderen! Kom samen met je (klein)kinderen naar deze interactieve voorstelling van Kindertheater 

Onwijz. Een mooie manier om samen toe te leven naar het Paasfeest. Van harte welkom. 

Boek je ticket via zingenindekerk.nl/kindertheateronwijz. De entree is gratis, reserveren is fijn, maar niet 

verplicht 

 

Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP) 

Wenst u contact over pastorale zaken of kent u iemand voor wie dit van belang is ? Aarzel niet, mail naar 

PCP@protgemoudewater.nl of bel Agnelle vd Linde, tel.06-49 854877 of Dita Aleman, tel.06-42 053254 

Op onze website www.protgemoudewater.nl vindt u heel veel info over onze PGO 

Kopij s.v.p. uiterlijk op donderdagen, 10 uur, bij voorkeur via nieuwsbrief@protgemoudewater.nl 
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